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Orgelspel Hoe zal ik U ontvangen” van A.W. Leupold
welkom en mededelingen

aansteken tweede Adventskaars

gedicht

inleidend orgelspel: "Verwacht de komst des Heren" van Bert Matter
stilte, votum en groet

LIED 745:12

gebed om ontferming

LIED 745: 4

blik in het kastje

LIED 'De Heer wil ons nu geven’

de kinderen gaan naar de kinderkring
gebed bij de opening van het Woord
LIED 455: 1 (solo)

schriftlezing: Jesaja 11:1-10

LIED 455: 2 (solo)

schriftlezing: Hebreeén 1:1-2

LIED 473: 1

schriftlezing: Lucas 1:26-38

LIED 473: 2

overdenking

LIED 466:135

gedicht van Lieke Marsman (z.0.z.)
dankzegging en voorbeden

LIED 1006

mededelingen diaconie (collecte bij de uitgang)
LIET 444 (frysk)

Zegen

LIED 420

verbindend verlangen



De samenspraak van de vrouwen

Alle vrouwen van de wereld kwamen samen.
Allerlei belangrijke en onbelangrijke zaken kwamen aan bod.
Toen nam een van hen het woord.
'Het moment waarop je denkt: ik kan dit niet meer aan’, zei ze,
'dit lijden is te veel.. en het feit dat er altijd
een moment daarna komt. Wat betekent dat?’
De anderen antwoordden:
'Tedere vrouw herkent dat moment.
Maar iedere vrouw weet dat er achter de gordijnen
een feestmaal wordt bereid,
omdat het geen leven is
als het zich onderdrukken laat.
Het betekent dat de tijd nooit aan de zijde
van het lijden is en dat de haat
van een dictator een dictator bijt.
Omdat op denk duur elke granaat
blijft hangen in het eigen prikkeldraad.
Omdat je ondanks censuur deze woorden verspreidt:
Vrouw. Leven. Vrijheid.'
Lieke Marsman



