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IN DE KNIPE 

 
welkom en mededelingen 

inleidend orgelspel 

stilte, votum en groet 

LIED 546 (staand) 

Psalmgebed 

     antifoon 

     PSALM 122:1-5 

     antifoon 

     PSALM 122:6-9 

     antifoon 

gebed om ontferming 

PSALM 122: 1 2 (frysk) 

de picknickmand van Tante Hil 

LIED 541 

de kinderen gaan naar de kinderkring 

gebed bij de opening van het Woord 

schriftlezing: JOHANNES 10:1-18 

LIED 653: 1 6 7 

overdenking 

PSALM 122B 

de kinderen komen terug in de kerk 

blik door het raam 

mededelingen van de diaconie 

collecte 

tafelgebed 

     met de antifoon als gezongen responsie 

     en besloten met LIED 1006 

delen van brood en wijn 

In de schaduw van Psalm 122 (Hans Bouma)  



LIED 64: 1 3 4 uit Leeftocht  

zegen 

LIED 64: 2 uit Leeftocht  

 

64. Jeruzalem, geknecht   

  

1. Jeruzalem, geknecht, verdeeld,   

    verwoest, herbouwd en ingenomen,   

    ooit zul je vriendlijk en geheeld,   

    tot bloei en je bestemming komen.  

  

2. Jeruzalem, tot volgend jaar:   

    ooit zal het koninkrijk hier komen.   

    We zeggen het steeds tot elkaar:   

    we blijven van de vrede dromen.  

  

3. Hosanna voor wie komt van God,   

    hij mag als koning binnenrijden.   

    Die nu gezien wordt als een zot   

    zal van geweld en kwaad bevrijden.  

  

4. Gezegend hij, die komt en redt,   

    en eer en prijs aan Hem, de Ene.   

    Zijn koninkrijk zal onverlet   

    weer uitzicht aan de mens verlenen.   

  

    tekst Margryt Poortstra  

     muziek Jan de Jong  

  

  

 


