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Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Inleidend orgelspel, Moment van stilte

Bemoediging, openingsgebed en groet
Eerste lied: 'De trouw en goedheid van de Heer' (Lied 207)

Gebed om ontferming, telkens beantwoord met gesproken: HEER
ONTFERM U!

Lofliet: 'Sjong fan de Heit (Liet 304)
De Schrift
Gebed bij de opening van het Woord

Lezing 1: Genesis 18, 20-33
Lied: 'Abraham, de pleitbezorger’

Lezing 2: Lukas 11, 1-13
Sjonge: 'O Heit, nim Jo it lot jo nei ' (Liet 995)

Uitleg en verkondiging
Lied: 'Wat vraagt de Heer nog meer van ons' (Lied 992)
Dienst van gaven en gebeden

Gebeden, afgesloten met gezamenlijk gezegd Onze Vader
Mededelingen en inzamelingen

Slotlied: "Iedereen zoekt U, jong en oud' (Lied 837)
Zending en zegen, beaamd met: Amen (Lied 431c)

verbindend verlangen



36 Abraham, de pleitbezorger (18 :16-33)
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2 Wanneer ik denk aan wie daar woont
in ieder huis, aan elke straat,
en dat er niemand wordt verschoond,
weet ik dat het om mensen gaat.

3 Maar, vader Abram, die zijn boos.
Zij hebben 't mensenrecht verzaakt
en met elkander, goddeloos,
de wereld tot een hel gemaakt!

4 Alis het kwaad wat daar geschiedt
en moord en brand en dwinglandij,
al doen zij iedereen verdriet,
toch zijn het mensen zoals wij.
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Maar Abram, arme advocaat,

éen nietig mens van vlees en bloed
zou instaan voor wie God weerstaat?
De Rechter zelf weet wat Hij doet.

6 Een nietig mens van stof en as....
Ik leg mijn hand al op mijn mond.
Ik wacht op Hem die voor mij was,
op Hem die eenmaal na mij komt.

7 Heil Abram, eenmaal komt de tijd,
dan wordt je groot geloof beloond:
een mens die hjdt, een mens die pleit
voor al wie op de aarde woont.

Tekst: Jan

Wit

Melodie: ‘O waily waily’,
Engels volksliedje



