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Tjalleberd - De Knipe

Liturgie startzondag 17 september 2023

Thema: Ik doe mee, wie gaat er mee

Ik doe mee, wie neem ik mee

e Welkom en mededelingen
e Gebed
e Zingen: Lied 971:1,2,3

e Gedicht: ‘Oude Kerk’ van Margryt Poortstra

e Uitleg activiteiten

e Kinderen steken het lichtje aan en gaan ons voor naar het Brongergeah(s

e Naar het Brongergeah(s voor de activiteiten

e Terugin de kerk

e Zingen: ‘Samen op weg’ op de melodie van Lied 971.

1. Samen op weg, zoekend naar liefde,

2. Samen op weg, zoekend naar kansen,

naast ieder ander willen staan.

Want kan een mens, zonder die ander

vreugde en vriendschap ondergaan?
Zo moeten mensen zijn voor elkaar:
een steun, een toeverlaat,

die niet verloren gaat.

naar elke nieuwe moog’lijkheid,
om voor elkaar leven te scheppen,
ja, Heer, maak ons daartoe bereid.
Wil bij ons zijn van uur tot uur,
ons leiden elk moment,

dat men uw kerk herkent.

. Samen op weg, zoekend naar leven,

speurend naar licht en dageraad,
mensen vol hoop, sterk en gedreven,
zorgzaam en goed in woord en daad,
niemand alleen en allen tezaam,

zo gaat de boodschap voort

van Jezus eens gehoord.

verbindend verlangen



Mededelingen van de diaconie

Collecte

Presentatie gedichten

Zingen Lied 1006

Afsluiting

Zingen: Lied 425

U wordt van harte uitgenodigd voor koffie/thee/limonade in het Brongergeahds



