
Liturgie zondag 3 september 2023 
Aengwirder tsjerke

Voluntary 1 - Samuel Wesley (1691–1739)

Welkom, mededelingen

Prelude - Herbert Sumsion (1899-1995)

Moment van stilte

Votum en groet

Lied 210: 1, 2

Het thema van de dienst

Gebed om ontferming

Psalm 67: 1, 3 (Frysk)

Inleiding op de Schriftlezing

Schriftlezing: delen uit de brief aan de Galaten 
Vertaling: Alex van Ligten
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O, Galaten, zonder verstand, wie heeft jullie zo in zijn ban gekregen? 
Voor jullie is Jezus Messias uitgetekend als de gekruisigde.
Dat hebben jullie in al zijn consequenties begrepen en aanvaard. 
Hoe is dat eigenlijk met jullie gegaan? 
Dat wil ik wel eens weten: 
kregen jullie deel aan de geest van God,
aan het leven in de sfeer van God
door je strikt aan de allerkleinste geboden te houden
of doordat jullie hoorden van geloof en vertrouwen?
Zijn jullie zo geheel zonder verstand?
Jullie zijn begonnen te leven in de hoge sfeer van Gods rijk,
en nu dreigen jullie te eindigen in de diepste laagte.
Hebben jullie zoveel doorstaan om het nu op niets uit te laten lopen?
Ach, liep het nog maar op niets uit, maar het is minder dan niets.
Dat ervaren van Gods geest en de kracht die in jullie werkt,
is dat het effect van wettisch geloof
of van het horen van de woorden ‘geloof’ en ‘vertrouwen’? 
Om de vrijheid gaat het!
De Messias heeft ons vrijgemaakt;
Stáán jullie dan ook rechtop in die vrijheid,
en steek je hoofd niet opnieuw in het slavenjuk. 

Jullie zijn tot vrijheid geroepen, broeders en zusters;
maar dan niet de vrijheid die betekent
dat je maar alles kunt doen waar je zin in hebt,
nee, in onderlinge liefde worden jullie als slaven voor elkaar.
Zo is het: de hele Thora is in één woord vervuld,
in het ‘Heb je naaste lief als jezelf.’
Maar als je dat niet doet, als jullie elkaar bijten en verslinden,
pas dan op dat je niet door elkaar vernietigd wordt.

Lied 287: 1, 2, 5

Overdenking

Orgelspel: inleiding op Lied 858

Lied 858: 1, 2, 3, 4
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Voorbeden,  stil gebed, samen bidden van het Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar een. 
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn 
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien zal zijn.

Help ons samen goed te leven en te doen wat u graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.
 
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven dat U onze wereld leidt 
Met uw licht helpt u ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen.

Mededelingen diaconie en bloemendienst

Inzameling van de gaven

Liet 315: 1, 2, 3 (Frysk)

Zegen
 God geve je dauw uit de hemel
 en vette, vruchtbare aarde,
 een overvloed van graan en wijn.

 AMEN, AMEN, AMEN.


