
Liturgie voor zondag 15 oktober 2023
Aengwirder tsjerke

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Orgelspel
Stilte
Lied 216 (de gemeente gaat staan)
Bemoediging en groet
Lied 217: 1 en 4 (de gemeente gaat zitten)
Inleiding op het thema van de viering
Kyriëgebed
Lied 713: 1, 2 en 5
Moment voor de Kinderkring

Overdenking ‘Denk toch niet aan de zonden van mijn jeugd….’ 

Ana	  Soklic	  	  ‘Amen’	  	   Vertaling	  
	  
Hey	  child	  
Why	  ya	  hidin'	  from	  the	  light?	  
Why	  ya	  cowering	  in	  fright?	  
Don't	  tell	  yourself	  the	  Heavens	  cast	  you	  
out	  
And	  you've	  fallen	  from	  grace	  
You'll	  get	  beaten	  and	  bruised	  
You'll	  be	  scarred	  unto	  your	  core	  
But	  it's	  gonna	  make	  you	  who	  you	  are	  
When	  ya	  learn	  to	  heal	  
When	  ya	  learn	  to	  rise	  again	  
You	  can	  tell	  the	  sun	  "Amen"	  
	  
(Refrein)	  Hallelujah	  
We're	  glorious	  
Hallelujah	  
The	  day	  is	  dawning	  
The	  storm's	  relentless	  
But	  everybody	  knows	  
Everybody	  knows	  we're	  born	  to	  the	  fight	  
	  
Hey	  child	  
The	  fear	  will	  never	  go	  away	  
Might	  as	  well	  accept	  it	  now	  
Learn	  to	  persevere	  
Oh,	  learn	  to	  count	  your	  blessings	  now	  
Greet	  the	  future	  with	  "Amen"	  
(Refrein)	  	  
	  
Not	  until	  the	  rain	  has	  stopped	  
Not	  until	  the	  thunder's	  hushed	  
Are	  we	  at	  rest	  
Are	  we	  at	  peace,	  just	  imagine	  it	  
Not	  until	  the	  storm	  has	  passed	  
Not	  until	  it's	  quiet	  
Can	  a	  heart	  that's	  broken	  cry	  
	  
	  

	  
He	  kind,	  
Waarom	  verberg	  jij	  je	  voor	  het	  licht?	  	  
Waarom	  krimp	  je	  ineen	  van	  angst?	  
Maak	  jezelf	  niet	  wijs	  dat	  de	  hemel	  jou	  afwijst	  
en	  dat	  je	  uit	  (Gods)	  genade	  bent	  gevallen	  
Je	  zult	  geslagen	  worden	  en	  daardoor	  gekneusd	  
zijn	  
Littekens	  krijgen	  op	  jouw	  hart	  
Maar	  dat	  maakt	  tot	  wie	  je	  bent	  
als	  je	  wilt	  leren	  om	  te	  helen/genezen	  
als	  je	  wilt	  leren	  om	  op	  te	  staan	  
dan	  kun	  je	  ‘Amen’	  tegen	  de	  zon	  zeggen	  
	  
	  
(refrein)	  Hallelujah	  /	  prijs	  God!	  
We	  zijn	  glorierijk	  
Prijs	  God	  
De	  (nieuwe)	  dag	  ontwaakt	  
De	  storm	  is	  meedogenloos	  
Maar	  iedereen	  weet	  
Iedereen	  weet	  dat	  we	  geboren	  zijn	  
om	  te	  vechten	  
	  
Zeg	  kind	  
De	  angst	  zal	  niet	  verdwijnen	  
Accepteer	  dat	  	  
Leer	  vol	  te	  houden	  
Oh,	  leer	  om	  je	  zegeningen	  te	  tellen	  
Begroet	  de	  toekomst	  met	  een	  ‘Amen’	  
‘Amen’	  betekent:	  vertrouw	  je	  er	  aan	  toe	  
	  
(houd	  vol)	  totdat	  de	  regen	  stopt	  
totdat	  de	  donder	  zwijgt	  
en	  we	  rust	  hebben	  
en	  vrede	  hebben,	  stel	  je	  het	  voor…	  
Maar	  niet	  voordat	  de	  storm	  voorbij	  is	  
zal	  een	  gebroken	  hart	  wenen/huilen	  
(refrein)	  
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De Heer heeft ons gegeven
tekst Riemer Praamsma
 

muziek Jan de Jong

Inleiding op de Schriftlezing
Lied bij de opening van de Bijbel: 221: 1 en 2
Schriftlezing Psalm 25
Lied 25: 3 en 4   ´Hear, myn God, wol my bewarje’

Lied 601: 1 en 2
Gebed
Mededeling Diakonie en Collecte
de kinderen komen terug in de kerk
Lied 978: 1, 3 en 4  ‘Oan Jo beheart, o Hear, de ierde’ 
ZEGEN


