Liturgie voor de dienst op zondag 22 oktober 2023
Nij Brongergea Tsjerke De Knipe, aanvang 9.30 uur
Thema: ‘Het licht voor de wereld’

Voorganger: ds. Fokje Haverschmidt (Gorredijk)

Sipke Dam is de ouderling van dienst, Antje de Jong de lector, de diaken van dienst is Aaltsje
Holterman en de organist is Jan de Jong. Techniek Henk Langhout en Rinse Tichelaar

DE VOORBEREIDING

Orgelspel: Maestoso & Andantino — Léon Boéllmann (1862-1897)

Woord van welkom en mededelingen van de kerkenraad

Inleidend orgelspel: Priere — César Franck (1822-1890)

Moment van stilte

Bemoediging, groet en drempelgebed, in beurtspraak (staande)

Voorg.:
ALLEN:
Voorg.
ALLEN:

Voorg.

ALLEN:

Drempelgebed

Voorg.:

ALLEN:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw houdt tot in eeuwigheid

EN NIET LAAT VAREN

HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON.

Genade voor jullie en vrede
van God, onze Vader,

en van Jezus Christus, de Heer.
AMEN.

Heer, onze God,

op de drempel van de ontmoeting met U, in uw Woord,
spreken wij onze schroom en aarzeling uit.

Wie zijn wij, dat wij voor uw aangezicht er mogen zijn?

Wie bent U toch, dat U ons telkens weer in uw nabijheid duldt?

Maak het, om Jezus’ wil, goed met ons

en kom ons met uw genade en met uw Woord tegemoet
opdat wij dankbaar leven voor uw aangezicht.

AMEN.

Aanvangspsalm: Psalm 27 vers 1 en 4 (Hierna gaan allen zitten)
(Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!)

Over deze dienst



Wy bidde in songen Kyriegebed

‘Lieteboek sjonge en bidde thus en yn tsjerke’, Liet 463, yn wikselsang

(Leave, mylde Sinne) (1: allegearre, 2+4: froulju en famkes, 3+5: manlju en jonges, 6,7,8:
allegearre)

Oer de tsjusterens en it ljocht

Glorialiet: ‘Lieteboek sjonge en bidde thus en yn tsjerke’, Liet 601 fers 3 (Alles wurdt wei en sil
tebrekke)

DE SCHRIFT

Gebed bij het lezen uit de Bijbel

Het kaarsje voor de Kinderkring wordt ontstoken
Hiermee gaan de kinderen naar hun eigen ruimte,
onder het

Zingen van het lied ‘De Heer heeft ons gegeven’.

Eerste Schriftlezing: Psalm 98
uit ‘150 Psalmen vrij’, van Huub Oosterhuis

Zingen: NLB 333 (Kom, Geest van God, maak onze harten open)
Tweede Schriftlezing Johannes 9: vers 1-17 en 35-41

Zingen: NLB 333 (Kom, Geest van God, maak onze harten open)
Verkondiging

Skriftliet: Ut ‘Lieteboek sjonge en bidde thus en yn tsjerke’, Liet 1005

(Langjend nei jocht stean wy yn ’t tsjuster =5 ferzen))

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebeden

Moment voor mededelingen van de diaconie en de bloemendienst
Inzameling van de gaven

Ondertussen komen de kinderen terug van de Kinderkring en de oppas

Slotlied (staande): NLB 1014
(=6 verzen: Geef vrede door van hand tot hand)

Wegzending en zegen, door de gemeente bevestigd met het zingen van Lied 431



