
Liturgie voor zondag 17 december 2023
Aengwirder tsjerke

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Het aansteken van de derde adventskaars, door een van de kinderen

Advents versje:
 Drie kaarsen mogen branden, 
 vertellen het bericht: 
 Het donker gaat verdwijnen! 
 Het wordt al steeds meer licht! 

(Stil gebed)

Psalm 84: 1, 2

Bemoediging en groet  
Vg.  Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen  die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg.  Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen  en niet laat varen de werken van zijn handen.
Vg.  Genade zij u en vrede...
 Amen.

Psalm 84: 6  

Gebed om ontferming

Lied 441: 1, 5, 6 
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De Heer heeft ons gegeven
tekst Riemer Praamsma
 

muziek Jan de Jong

kinderen gaan naar de Kinderkring

DIENST VAN HET WOORD

Gebed voor de opening van de schrift 

Schriftlezing: Lucas 1: 39-56  

Lied 438: 1, 3, 4 

Preek 

Lied 157A: 1, 2, 3, 4  (Lofzang van Maria)

Kinderen komen terug in de kerk, ze hangen nieuwe kerstballen in de boom. 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging, voorbeden, stil; gebed, 

Inzameling van gaven: 

DIENST VAN DE TAFEL

Lied 840: 1, 2, 3  (Tafellied)

Nodiging



Tafelgebed eerste deel (dankzegging en gedachtenis)

Lied 985: 1

Tafelgebed tweede deel (zegening en instellingswoorden)

Tafelgebed derde deel (gebed om de Geest), uitmondend in het Onze vader...  

Uitdelingswoorden, delen van brood en wijn - ‘Lopend Avondmaal’.

Tijdens de communie: orgelspel 

Dankgebed

Lied 440: 1, 2 

Heenzending en zegen 


