
Liturgie voor  
zondag 19 nov 2023 in Tjalleberd 

 

 
 
Moment van voorbereiding (orgelspel) door Gerard van Norel 
 
Welkom en mededelingen door Brant Visser (OvD) 
 
Inleidend orgelspel 
 
Moment van stilte  
 
Bemoediging en groet 
 
Aanvangslied  (staande):  Lied 287: 1, 2 en 5 Rond het licht dat leven 
doet 
 
Allen gaan zitten 

 
Kyriegebed   
 

Loflied:  Lied 304, Zing van de Vader 
 

De vg ontsteekt het kaarsje voor de Kinderkring. Hiermee gaan de 
kinderen naar de eigen ruimte. Ondertussen zingen we het lied: 
 
Zingen: De Heer heeft ons gegeven. 
 

 

DE SCHRIFT 

 
Inleiding thema  
 
Schriftlezing:  Jona 3: 1 t/m 5 en hoofdstuk 4: 1 t/m 4 door de lector 
Mathijs Huisman 
 
Zingen: Lied 330 Woord dat ruimte schept 
 
Overdenking 
 
Luisterlied One day    https://youtu.be/XqvKDCP5-xE 
 

https://youtu.be/XqvKDCP5-xE


V kondigt aan: We kijken en luisteren nu naar de volgende video waar 
het lied ‘One day’ in 2018 gezongen werd in Haifa, Israël, waar 
drieduizend Israëliërs en Palestijnen samenkwamen ter ere van liefde en 
eenheid. Om een lied te zingen over een wereld waarin iedereen het 
verdient om te leven in vrede. 
 
Zingen:  Lied 443: 1 en 3  uit ZZZ   Komen ooit voeten gevleugeld mij 
melden de vrede 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Gebeden 
 
Mededelingen van diaconie en bloemendienst door diaken van dienst  
Aaltsje Holterman 
 
Collecten onder orgelspel. 
De kinderen komen terug in de kerk 

 
Slotlied (staande): Lied 252 uit ZZZ, Behoed en bewaar jij ons lieve God                                                                                                                    
 
Lied 252 uit ZZZ   DE VREDE VAN CHRISTUS 

(herhalen de laatste 2 regels) 
 

 
!!!!!!!!p.s voor de organist: er staat bij dit lied ten overvloede dat de 
laatste twee regels herhaald moeten worden, maar dit gebeurt al. Ze 
worden in de tekst al herhaald.   
 
2. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 



Wees met ons in al het lijden, 
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht, 
Nabij ons in donkere tijden. 
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht, 
Nabij ons in donkere tijden. 
 
3. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
En geef geloof en vertrouwen: 
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft, 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft, 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
 
4. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
Omgeef Jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 
En zet ons op nieuwe wegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 
En zet ons op nieuwe wegen. 
 
Wegzending en Zegen 

 
A:  Gezongen Amen 
 


