
Liturgie voor zondag 24 december 2023
Nij Brongergeatsjerke

6 harmonische variaties over ‘Nu daagt het in het Oosten’ - Jacob 
Bijster 

Woord van welkom en mededelingen van de kerkenraad

Kind steekt de vierde kaars aan en leest daarbij een gedicht

Inleidend orgelspel: Wie schön leuchtet der Morgenster - Johann Christoph 
Bach

Moment van stilte

Votum en groet

Gezang 125, 1, 3, 5 – O kom, o kom, Immannuël

1. O kom, o kom, Immanuël,
    verlos uw volk, uw Israël,
    herstel het van ellende weer,
    zodat het looft uw naam, o Heer!
    Weest blij, weest blij, o Israël!
    Hij is nabij, Immanuël!

3. O kom, o kom, Gij Oriënt,
    en maak uw licht alom bekend;
    verjaag de nacht van nood en dood,
    wij groeten reeds uw morgenrood.
    Weest blij, weest blij, o Israël!
    Hij is nabij, Immanuël!

5. O kom, die onze Heerser zijt,
    in wolk en vuur en majesteit.
    O Adonai die spreekt met macht,
    verbreek het duister van de nacht.
    Weest blij, weest blij, o Israël!
    Hij is nabij, Immanuël!
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De Heer heeft ons gegeven
tekst Riemer Praamsma
 

muziek Jan de Jong

Gebed om ontferming

Loflied 663 – Al wie dolend in het donker (Zangen van zoeken en zien) 
	 1. koor
	 2. allen
	 3. allen
	 4. allen

De Kinderkring ontsteekt het kaarsje voor de Kinderkring. Met dit lichtje gaan de 
kinderen naar hun eigen ruimte.

De Schrift:

Inleiding op lied 445 – De nacht is haast ten einde
Lied 445: 1 - koor
toelichting
Lied 445: 2 - allen
toelichting
Psalm 91 (lector)
toelichting
Lied 445: 3 - allen
toelichting 
Lied 445: 4 - allen
toelichting



Schriftlied: 518, 1, 2 (Frysk)
de kinderen van de Kinderkring komen terug in de kerk

Dienst van gaven en gebeden
Gebeden: Dank- en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader - Liet 1006 (Frysk)

Moment voor mededelingen van de diaconie en de bloemendienst
Inzameling van de gaven

Lied 208a – Al laat geen zon zich zien (Zangen van zoeken en zien) 
	 1. koor
	 2. allen
	 3. allen
	 4. allen

Wegzending en Zegen


