
Liturgie voor zondag 21 januari 2024
Aengwirder tsjerke

“Doe maar wat Hij jullie zegt”

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Inleidend orgelspel

Moment van stilte
Votum en groet

Lied 65: 1, 2, 6

Gebed om ontferming

Lied 303

de kinderen gaan naar de Kinderkring
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De Heer heeft ons gegeven
tekst Riemer Praamsma
 

muziek Jan de Jong



Schriftlezing: Jesaja 62: 1–5

Lied 96: 1, 3, 7

Schriftlezing: Johannes 2: 1–11

Lied 791: 1, 2, 5

Preek

Lied 792

Gebeden

Inzameling van de gaven
de kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: HH 472
1. Ga nu heen in vrede,
    ga en maak het waar,
    wat wij hier beleden
    samen met elkaar.
    Aan uw daag’lijks leven,
    uw gezin, uw werk,
    wilt u daaraan geven,
    daar bent u Gods kerk.
    Ga nu heen in vrede,
    ga en maak het waar.

2. Ga nu heen in vrede,
    ga en maak het waar,
    wat wij hier beleden
    samen met elkaar.
    Neem van hieruit vrede,
    vrede mee naar huis,
    dan is vanaf heden
    Christus bij u thuis.
    Ga nu heen in vrede,
    ga en maak het waar.

Heenzending en zegen

Amen: Lied 415


