
Liturgie voor zondag 7 april 2024
Aengwirder tsjerke

Voorbereiding
Orgel- of pianospel
Woord van welkom en mededelingen van de kerkenraad
Inleidend orgel- of pianospel
Moment van stilte (staand)
Votum en groet
Lied 98: 1 en 3    
Inleidende woorden
Kyriegebed
Lied 619: 1, 5 en 6

De schrift
Gebed voor de opening van het Woord
Aansteken kaarsje Kinderkring
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De Heer heeft ons gegeven
tekst Riemer Praamsma
 

muziek Jan de Jong



Dienst van gaven en gebeden
In Memoriam
Gebeden afgesloten met het ‘Onze Vader’
Mededelingen diaconie en bloemendienst
Collecte
de kinderen van de Kinderkring komen terug in de kerk
Lied 64: 1, 2, 3 en 4   
Wegzending en zegen
Lied 416: 4  
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Lezen psalm 111
Lied 111: 1 en 6     
Lezen: Johannes 20: 19-31
Lied 374: 2, 4 en 5   
Overdenking
Lied: ‘Niet zien en toch geloven’ uit Zingende Gezegend

          melodie Lied 968 
1. Niet zien en toch geloven - 
    o God, als Gij mij helpt
    dan zal ik toch U loven, 
    hoezeer ik overstelpt
    door allerhande plagen, 
    door twijfel en verdriet,
    naar het waarom blijf vragen -
    toch zing ik U dit lied!

2. Niet zien en toch geloven: 
    vertrouwend verdergaan,
    niet horend, als een dove, 
    niet ziende, blind voortaan,
    niet reikend met mijn handen 
    naar meer dan Gij mij geeft,
    maar wijs door scha en schande 
    geloven dat Gij leeft!

3. Niet zien en toch geloven - 
    uw dag komt naderbij!
    De oren van de dove 
    ontsluit en opent Gij!
    En al wie in den blinde 
    op U alleen vertrouwt,
    zal eenmaal ondervinden 
    dat wie gelooft, aanschouwt!


