
Liturgie voor zondag 20 april 2025
Aengwirder tsjerke

Koraalprelude ‘De aarde is vervuld’ - Peter van Holset

Welkom en mededelingen

Introduction - Flor Peeters

Stilte (staand)

Bemoediging 
Drempelgebed en Groet

Lied 118: 1 en 9 
	 (hierna gaat de gemeente weer zitten)  

Gebed om ontferming 

Loflied: Lied 619: 1, 2, 5 en 6

Wij ontsteken het kaarsje voor de Kinderkring
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De Heer heeft ons gegeven
tekst Riemer Praamsma
 

muziek Jan de Jong

de kinderen gaan naar de Kinderkring



Gebed om leiding van Gods Geest  

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 52: 7 t/m 9

Lied 643: 1, 2, 5 en 9
 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 20: 1 t/m 18

Lied 630: 1, 3 en 4 

Verkondiging

Lied 624

Gebeden – voorbeden, stil gebed – Onze Vader

Mededelingen diaconie en bloemengroet

Collecte 
 
De kinderen komen terug in de kerk

Lied 634

Zegen. Beantwoord met 3x Amen.


