Protestantse Gemeente

M Tjalleberd - De Knipe

Liturgie voor zondag 27 april 2025

Nij Brongergeatsjerke

Fantasia V - Georg Friedrich Handel
Welkom en mededelingen

Prelude - Herbert Sumsion

Stilte (staand)

Openingswoorden

Openingslied: 216

(allen gaan zitten)
Kyriégebed
Glorialied: 303
Een woord om mee te leven
Lied 111: 1

Wij ontsteken het kaarsje voor de Kinderkring

De Heer heeft ons gegeven

tekst Riemer Praamsma muziek Jan de Jong
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de kinderen gaan naar de Kinderkring

verbindend verlangen



Lezing: Johannes 20: 19-31

Lied: Psalm 111: 4 (De Nieuwe Psalmberijming)
Volmaakt en heilig is de HEER.
Buig in aanbidding voor Hem neer,
dan zul je echte wijsheid leren.
Hij is de God die inzicht geeft;
verstandig is wie voor Hem leeft.
Voor altijd zal zijn volk Hem eren.

Uitleg en verkondiging

Lied 642:1,4,5,7en 8

Dankgebed en voorbeden

Geloofsbelijdenis (gesproken)

Lied 343 (1 en 2 solo, 3 en 4 allen)

Mededelingen diaconie en bloemengroet

Collecte

De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied 425 (Frysk)

Zegen



