
Orde van dienst voor zondag 21 december 2025
Nij Brongergeatsjerke

VOORBEREIDING

Nun komm, der Heiden Heiland - Micheelsen / Kaufmannn

Welkom en mededelingen

Nu daagt het in het Oosten - bew. Jacob Bijster

Moment van stilte (staande)

Openingstekst (door voorganger en allen)

v. Onze hulp is de naam van de Heer
a.: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Van God is de aarde
de wereld en al zijn bewoners.

Zie hoe goed en kostbaar is het
als mensen in eendracht samen leven.

Goedheid en trouw ontmoeten elkaar
gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.

Als de leerlingen van de Heer zouden zwijgen,
zouden de stenen gaan roepen.

Heer, open Gij onze lippen
en onze mond zal uw lof verkondigen.



& b 44 œ
De

œ œ œ œ
Heer heeft ons ge

˙ ˙
ge ven--

& b .œ jœ œ œ
licht om mee te

˙ œ
le ven,-

& b
œ
er

œ œ œ œ
is voor al le

˙
maal- -

& b ˙
een

.œ jœ œ œ
plek in zijn ver

.˙
haal.-

De Heer heeft ons gegeven
tekst Riemer Praamsma
 

muziek Jan de Jong

de kinderen gaan naar de Kinderkring

Wij ontsteken het kaarsje voor de Kinderkring

Aanvangslied: 437: 1, 2 en 3
	 (allen gaan zitten)

Gebed om ontferming  

Lied 437: 4, 5 en 6

De vierde adventskaars wordt ontstoken en wij zingen: Lied 53 (zie muziekblad)

DE SCHRIFT

Lezing uit Matteüs 1, 1-6 & 15-17

Lied 462: 1, 2 en 3

Lezing uit Matteüs 1, 18-25

Lied 462: 4, 5 en 6

Preek / Overdenking

Wij horen: ‘Gabriël’s Message’ 

ANTWOORD

Lied 443
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Gebeden met acclamatie: ‘O licht, eeuwig Licht’ (zie muziekblad)
			     (1x voorzang, daarna allen)

Stil gebed afgesloten met gezamenlijk gezegd Onze Vader

Mededelingen van de diaconie en de bloemendienst

Collecte

de kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: 460 in wisselzang: 
	 1 & 2 voorzang, 
	 3 mannen, 4 vrouwen, 
	 5 & 6 allen, 
	 refrein telkens door allen

Zending en Zegen, met gezongen Amen (zie muziekblad)
		  (1x voorzang, 1x allen)
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